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Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết “Phụ nữ ta chẳng tầm thường. Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương 

để đời” (Lịch sử nước ta, 1945. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, trang 222). Điều này một lần nữa 

được Người khẳng định trong Thư gửi Phụ nữ nhân dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 

ngày Quốc tế Phụ nữ (ngày 8/3/1952) “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như 

già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Hàng năm, cứ đến ngày 08/03, phụ nữ trên toàn thế 

giới, trong đó có phụ nữ Việt Nam được mọi người tôn vinh về những công lao to lớn bằng tấm 

lòng biết ơn vô hạn, tình cảm trân trọng đối với những người mẹ, người chị, người em và tất cả 

những người phụ nữ thân thương xung quanh ta. 

Nhằm thực hiện công tác truyền thông về ý nghĩa lịch sử 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 

1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang và 

phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam gắn với kỷ niệm 75 năm thành lập Ban Cán sự phụ nữ lao 

động (tiền thân của Ban Nữ công hiện nay – tháng 2/1949), tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của 

toàn thể nữ công nhân viên chức trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc nói chung và sự nghiệp 

phát triển của HUB nói riêng, Thư viện trân trọng giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách liên 

quan chủ đề này tại Thư viện của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. 

Cuốn sách “Nguyễn Thị Định – Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh” 

của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy, NXB Phụ Nữ Việt Nam 

  

Vào dịp kỷ niệm 75 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 90 năm thành lập 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 45 năm giải phóng miền Nam, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam 

đã  giới thiệu cuốn sách ảnh “Nguyễn Thị Định – Vị nữ tướng đầu tiên của thời đại Hồ Chí Minh”. 

Bà Nguyễn Thị Định, còn được gọi là Ba Định (bí danh Bích Vân, Ba Tấn, Ba Nhất và Ba Hận) 

sinh ngày 15/3/1920 trong một gia đình nông dân tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 



Tre. Năm 16 tuổi, bà được anh ruột giác ngộ cách mạng nên đã sớm tham gia phong trào cách 

mạng ở địa phương, đảm nhận nhiệm vụ giao liên, rải truyền đơn và tham gia vận động quần chúng 

đấu tranh. Tham gia hoạt động cách mạng từ năm mười sáu tuổi, người phụ nữ giản dị có vẻ đẹp 

đôn hậu, giàu nghị lực và kiên trung luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, và cả 

những bi kịch riêng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. 

Bà đã góp phần lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công ở tỉnh Bến 

Tre. Tháng 3 năm 1946, được Hồ Chủ tịch và Chính phủ giao nhiệm vụ, bà đã vượt qua nhiều đồn 

bót của địch, vận chuyển vũ khí từ miền Bắc vào chiến trường Nam Bộ thành công. Đầu năm 1960, 

bà đã cùng Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo nhân dân nổi dậy phá thế kìm kẹp của địch thành công. Cuộc 

Đồng khởi của đồng bào Bến Tre mở màn cho cuộc Đồng khởi vang trời dậy đất của toàn miền 

Nam, trong lúc Mỹ ngụy lê máy chém khắp nơi, đã góp phần chuyển biến cục diện đấu tranh của 

miền Nam lúc đó. Ngay sau cuộc Đồng khởi, bà trở thành Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Năm 1965, bà 

được bầu làm Hội trưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam, đã có công lớn trong việc 

xây dựng và phát huy tác dụng “Đội quân tóc dài”, làm cho quân thù vô cùng run sợ. Cũng trong 

khoảng thời gian này, bà Nguyễn Thị Định được giao nhiệm vụ Phó Tư lệnh Các lực lượng vũ 

trang giải phóng miền Nam. Thượng tướng Trần Văn Trà nói bà là người “Có tài thao lược, ý chí 

cao, nghệ thuật điều hành của người chỉ huy đội quân tóc dài, vừa hình thành tổ chức, vừa tác 

chiến ngay tại chiến trường vô cùng phức tạp và đã đem lại chiến thắng vẻ vang”. 

Đầu năm 1974, bà Nguyễn Thị Định đã được phong quân hàm Thiếu tướng Quân đội nhân dân 

Việt Nam. Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà được bầu là Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn 

Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Ở bất cứ cương vị nào, bà cũng làm 

việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất.  

Cuốn sách này gồm năm phần, bao gồm “Lời giới thiệu”, “Tình đất”, “Tình nước”, “Tình bạn bè 

quốc tế”, “Tình dân tộc”. Qua các hình ảnh còn lưu giữ, cuốn sách góp phần giúp bạn đọc hiểu 

hơn một người phụ nữ xuất sắc, một nữ tướng tài ba đã cống hiến cả cuộc đời cho Tổ quốc, được 

nhân dân, đồng đội và người thân vô cùng yêu mến, quý trọng. 

  



Cuốn sách “Chị Minh Khai” của tác giả Nguyệt Tú, NXB Phụ Nữ Việt Nam 

  

Cuốn sách được viết thành bốn phần, lần lượt là “Từ quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh”, “Ở nước 

ngoài”, ‘Những năm 1936 – 1940 trên đất Nam kỳ Khởi nghĩa” và “Minh Khai sống mãi” đã kể 

lại một cách rõ ràng về cuộc đời của chị Nguyễn Thị Minh Khai - một người phụ nữ Việt Nam bé 

nhỏ những năm đầu thế kỷ 20, trong cảnh đất nước lầm than chịu ách đàn áp, bóc lột của thực dân 

Pháp. Hành trình từ cô bé Vịnh mang trong mình cái ngang ngạnh, quật cường và rực cháy dòng 

máu muốn được cống hiến cho đất nước, dân tộc. Chị sáng lên một nhân cách người phụ nữ cao 

cả, trung kiên, người đã sống và dành trọn 30 năm cuộc đời mình cho Tổ quốc và sự nghiệp giải 

phóng đất nước, từ giọt nước mắt trước cảnh nhân dân lầm than đến khi máu tim thấm đỏ trước 

mũi súng kẻ thù: 

“- Việc chúng tôi làm là chính nghĩa. Vì muốn cho Tổ quốc chúng tôi được độc lập, dân 

chúng tôi được ấm no mà chúng tôi làm cách mạng. Chúng tôi không có tội gì. 

Bà hô lớn cho người dân đứng xa cũng nghe tiếng: 

- Thưa đồng bào, chúng ta phải tiêu diệt đế quốc, phong kiến thì đời sống mới sung sướng 

được! 

Cuối cùng, mặc cho hàng lính chĩa súng vào người, bà vẫn còn hô: 

- Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm! 

- Cách mạng Việt Nam thành công muôn năm!” 

“Nét bút cứng cỏi quen thuộc, như lời của chị vẳng bên tai anh: “Dù có chết, em hứa với anh 

chung thủy với cách mạng, trung thành với Đảng. Em hứa mãi mãi là người chiến sĩ cộng 

sản kiên cường. Mong anh cũng như vậy”. Những dòng chữ ngắn gợi lên bao kỷ niệm. Hình 

dáng người vợ thân thương có đôi mắt tròn to, và tiếng nói nặng giọng Nghệ An. Anh nhớ 

ngày gặp chị ở Thượng Hải, khi Minh Khai vừa ở tù ra, mất liên lạc với Đảng mà vẫn giữ 

một niềm tin lớn lao. Nhớ buổi lễ cưới giản dị của hai người, nhớ lời hứa chung thủy với 



tình yêu, với Đảng, và cho đến nay, trước khi nhận lấy cái chết quang vinh, chị lại nhắc lời 

hứa ấy.” 

Nguyễn Thị Minh Khai – cái tên sống mãi cùng lịch sử… 

Cuốn sách “Danh nhân đất Việt” của tác giả Gia Tuấn, NXB Văn học 

Cuốn sách này giới thiệu tiểu sử tóm lược của 21 nhân vật lịch sử tiêu biểu của dân tộc ta qua các 

thời đại lịch sử kế tiếp nhau. Qua đó sẽ giúp bạn đọc thấy được phần nào những tấm gương cao 

đẹp về lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, xả thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Cũng như giới 

thiệu về đạo đức, tài năng và trí thông minh sáng tạo, cũng như phẩm chất lao động cần cù, giản 

dị tiết kiệm của ông cha ta xưa kia, càng thêm gắn bó và tự hào về lịch sử dân tộc, kế thừa và phát 

huy nó trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. 

Trong cuốn sách này, tác giả cũng đã giới thiệu chi tiết về cuộc đời, sự nghiệp và những dấu ấn 

trong lịch sử của các nữ danh nhân nổi tiếng của đất nước ta như Bà Triệu (225 - 248), Đoàn Thị 

Điểm (1705 - 1748), Ỷ Lan Phu nhân (? - 1117), Hồ Xuân Hương… 

 

 

Cuốn sách “Vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện 

mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam” của tác giả Phạm Minh Anh, NXB Chính 

trị Quốc gia - Sự thật 

Nhằm giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các cán bộ quản lý và bạn đọc có tài liệu tìm hiểu 

về những vấn đề theo hướng tiếp cận xã hội học để đánh giá vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý 

trong việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 

- Sự thật xuất bản cuốn sách “Vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện 

mục tiêu bình đẳng giới ở Việt Nam”. Nội dung của cuốn sách giúp nhận diện thực trạng vai trò 



và các yếu tố tác động đến cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện mục tiêu bình 

đẳng giới ở nước ta hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm góp phần 

nâng cao vai trò và hiệu quả thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp 

cơ sở trước mắt cũng như lâu dài. 

 

Bình đẳng giới đã trở thành một trong tám mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDG), được Đại 

Hội đồng Liên hợp quốc đề ra vào đầu Thiên niên kỷ mới. Ở nước ta, sự nghiệp giải phóng phụ 

nữ đã được Đảng và Nhà nước quan tâm ngay từ những buổi đầu của cách mạng. Khẩu hiệu "nam 

nữ bình quyền" được khẳng định từ Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

(1946). Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói: “Nếu không giải phóng phụ nữ thì không 

giải phóng một nửa loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ 

một nửa". Cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực 

của sự phát triển. Việc chăm lo phát triển nguồn lực con người là một nhân tố quyết định thành 

công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam, trong đó các tiêu chí phát triển luôn được hướng vào cả 

nam và nữ. Những chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, cùng với hệ thống chính sách, pháp 

luật, các chương trình quốc gia của Nhà nước, Chính phủ đã và đang được tiếp tục ban hành và 

triển khai thực hiện hướng đến mục tiêu trên.  

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, còn nhiều bất cập giữa chủ trương, đường lối, nhận thức và kỹ năng 

của cán bộ lãnh đạo quản lý với việc triển khai các hoạt động thực tiễn, khiến cho phụ nữ còn chịu 

nhiều thiệt thòi so với nam giới. Báo cáo phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về Việt Nam 

đã chỉ rõ rằng, “mặc dù tình hình chung về kinh tế - xã hội của phụ nữ đã được cải thiện đáng kế 

trong mười năm qua, song những khác biệt đáng chú ý về giới vẫn bộc lộ trong hầu hết các khía 

cạnh về phát triển con người ở Việt Nam” và trên thực tế cho thấy phụ nữ Việt Nam còn chịu nhiều 

thiệt thòi so với nam giới, “họ chiếm 56% lao động trong nông, lâm nghiệp, đảm đương 75% công 

việc của nhà nông… nhưng cũng chiếm số đông trong những người mù chữ, những người mắc 

bệnh tật và còn ít các cơ hội, điều kiện học hành, vui chơi, giải trí”. Vì vậy, nhiều câu hỏi cần được 



đầu tư nghiên cứu sâu sắc hơn nữa như: Phải chăng sự phân công vai trò, trách nhiệm cho những 

người thực hiện chưa rõ ràng? Hay có phân công nhưng không đủ thẩm quyền, quyền lợi để thực 

hiện? Hay chỉ “khoán trắng” trách nhiệm cho một vài tổ chức, nhóm (Hội Liên hiệp Phụ nữ hay 

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ chẳng hạn) mà ít nhận được sự phối hợp với các tổ chức khác?... 

Đây là những vấn đề cần được giải đáp cả về mặt lý luận cũng như trong các hoạt động thực tiễn. 

Cuốn sách “Tự Lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta” do Đoàn Ánh Dương 

giới thiệu, Nguyễn Minh Huệ, Vũ Thị Thanh Loan, Đào Thị Hải Thanh tuyển 

soạn, NXB Phụ nữ Việt Nam 

 

Cuốn sách này tuyển chọn các bài viết về vấn đề phụ nữ trên hai tờ báo Phong hóa (1932-1936) 

và Ngày nay (1935-1940) của Tự Lực văn đoàn. Sưu tập được thực hiện trên bản số hóa các tờ báo 

này, được lưu trữ và cho phép tham khảo miễn phí trên nhiều trang mạng. Đây là thành quả của 

nỗ lực lao động tuyệt vời của một nhóm hậu duệ các nhà văn trong nhóm Tự Lực văn đoàn, các 

học giả, nhà sưu tầm... nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập văn đoàn.  

  

Cuốn sách không chọn các sáng tác văn chương (thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch,...) mà chỉ 

tuyển các bài viết thể hiện trực tiếp các quan niệm, ý kiến, đánh giá, nhận định, thông tin,... về vấn 

đề phụ nữ. Cuốn sách tập hợp các bài viết theo thời gian đăng tải trên báo, từ Phong hóa đến Ngày 

nay, để qua đó, phần nào cho thấy sự thay đổi trong quan niệm và cách thức tiếp cận vấn đề phụ 

nữ ở Việt Nam trong thập niên 1930 đầy sôi động. Tuy nhiên, để làm nổi lên một số đóng góp của 

Tự lực văn đoàn với vấn đề phụ nữ ở nước ta, cũng như những vấn đề trọng tâm về vấn đề phụ nữ 

mà Tự Lực văn đoàn đặt ra, khơi gợi sự tranh luận và tạo ảnh hưởng mạnh mẽ, các tác giả tuyển 

soạn đã tách riêng những bài viết về phong trào cải cách y phục phụ nữ do Tự Lực văn đoàn và 

họa sĩ, nhà thiết kế Lemur Nguyễn Cát Tường khởi xướng vào đầu năm 1934. Cũng như vậy, là 



với các bài viết của các thành viên Tư Lực văn đoàn về các sáng tác văn chương liên quan tới vấn 

đề phụ nữ và các bài phê bình của các nhà văn ngoài nhóm về các sáng tác của Tự Lực văn đoàn. 

Ngoài ra, trong cuốn sách này, nhóm tuyển soạn cũng đưa thêm một số tranh biếm họa, các quảng 

cáo... vốn làm nên tính chất độc đáo, phong cách đặc trưng, hiện đại và trào lộng, trong lối làm 

báo của nhóm Tự Lực văn đoàn. Bởi hơn ở đâu hết, sáng tác của Tự Lực văn đoàn chính là nơi thể 

hiện mạnh mẽ nhất, thường xuyên và bền bỉ nhất, quan điểm cần thiết phải giải phóng phụ nữ khỏi 

luân lý lễ giáo cổ truyền, trao cơ hội cho phụ nữ tiến bước vào xã hội hiện đại. 

 

Bạn đọc có thể tra cứu thông tin các cuốn sách này tại Thư viện HUB ở đây hoặc website: 

https://library.hub.edu.vn/ và có thể đọc hoặc mượn những cuốn sách này trực tiếp tại Thư viện. 

Trân trọng giới thiệu và mời quý bạn đọc đến với Thư viện HUB! 
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